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Bijzondere mensen
door Arie van der Stoep

Wat God in mensen doet, is uniek. Gewone mensen maakt Hij tot bijzondere mensen. We komen

tot geloof in Jezus en vervolgens verandert ons leven. Van mensen die op zichzelf gericht zijn en

voor zichzelf leven, worden wij mensen die voor Jezus leven (1) en een zegen zijn voor anderen.

Hoe komt dat?

Het antwoord is: Jezus woont nu in ons (2). Wij dragen het beeld van Hem in ons mee en veranderen

naar dat beeld. (3) We worden zoals Hij en de Vader zijn.

Over God lezen we: Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (4).

God geeft. Hij gaf zelfs het liefste dat Hij had. Om ons te redden en ons tot zijn doel voor ons leven te

kunnen brengen. Zijn karakter is: geven, liefde. Wat gebeurt er dus met ons, als wij op Hem gaan lijken?

Wij worden gevers!

Gaven en interesses

Jarenlang mochten mijn vrouw en ik een evangeliserend jeugdwerk leiden. De meeste deelnemers

waren jong en deels op school. Toch hadden wij nooit gebrek aan financiële middelen. Niet door vele

gulle gevers van buitenaf - die waren er ook - maar vooral door de betrokkenheid en deelname van

deze jongeren.

Zij kwamen tot geloof in Jezus - die hen heeft liefgehad en zich voor hen heeft overgegeven (5) - en

werden net als Hij: gevers. En echt niet alleen op het gebied van geld. Want God verandert mensen

niet, opdat ze geldgevers worden. Geld of werk zijn niet Gods doel. Zijn doel is: ons hart (6).

Als God dat mag hebben, gaat Hij ons veranderen. Van binnenuit. Dan leert Hij ons liefhebben en

brengt Hij in ons gaven en interesses tot leven (7), waarmee wij de liefde van Jezus kunnen uitdelen.

Vol waardering

Dan zal de één met alle inzet Gods werk financieel gaan dragen. Een ander zal bewogen raken door

mensen in nood en hulpbehoevende situaties. Een derde zal zich vol geloof toewijden aan gebed en

voorbede. Een volgende zal graag willen dienen in praktische dingen en weer een ander verlangt

ernaar, het woord van God uit te delen of mensen te bereiken met het Evangelie.

Zo worden we echte gevers. We geven onszelf, net als Jezus. Paulus schrijft vol waardering over de

christenen in Macedonië: Zij gaven zich ... eerst aan de Heer en door de wil van God ook aan ons (8). Dat

is het bijzondere dat God in ons tot stand brengt.

Uit de Bijbel:

(1) 2 Korintiërs 5:15b.

... voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem,

die voor hen gestorven is en opgewekt (= voor Jezus - AvdS).

(2) Galaten 2:20a.



... Christus leeft in mij.

(3) 2 Korintiërs 3:18.

En wij allen ... veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, ...

(4) Johannes 3:16.

... zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, ...

(5) Galaten 2:20c.

... de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven.

(6) Spreuken 23:26.

Mijn zoon, geef mij je hart!

(7) Romeinen 12:6.

Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is.

(8) 2 Korintiërs 8:5.

... zij gaven zich - zoals wij niet hadden durven verwachten - eerst aan de Heer en door de wil van God

ook aan ons.

ATTENTIE!! - Overname van artikelen

© LET OP! De op deze website gepubliceerde artikelen mogen

alleen met toestemming van de schrijver en de eigenaar van de site

overgenomen en/of gepubliceerd en/of vermenigvuldigd worden,

behoudens waar dit anders is aangegeven. Voor het aanvragen

van deze toestemming en/of voor contact hierover kunt u

gebruik maken van de Contactpagina van www.kommm.nl.


